


Menselijke waardigheid

Tot de menselijke waardigheid rekenen we het respect
van de ene mens voor de andere mens, het recht om
in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de
samenleving, bestaanszekerheid voor iedereen, en
een eerlijke kans voor ieder mens om in vrijheid te
midden van anderen en met respect voor alles wat
leeft zijn persoonlijke geluk na te streven. Daarbij is
ieder mens uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn
eigen denken en doen.

Gelijkwaardigheid

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele
erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een
is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op
deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezig-
heid van brede tolerantie in de hele samenleving en
de afwezigheid van elke vorm van discriminatie en
achterstelling.

Solidariteit

Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen
we tevens dat de mensen niet gelijk zijn. De moge-
lijkheden van de een zijn immers altijd anders dan
die van een ander. Daarom moeten we voortdurend
de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we
waar nodig elkaar helpen en voor elkaar zorgen en
ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij
het streven naar een gelukkig leven.
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